
Ik verscheurde je foto – 101 
 

Jij komt nooit meer terug  
Voorbij, het ging allemaal zo vlug  
Al die kennissen die vragen hoe 't met ons gaat  
't Is te laat, 't is te laat  
 
Refrein:  
Ik verscheurde je foto  
Heb je brieven verbrand  
In m'n hart moet ik huilen  
Maar ik doe nonchalant  
Ik verscheurde je foto  
Maar ik zie je nog steeds  
Want ik weet dat ik je nooit meer vergeet  
 
O, is er nog hoop  
Dat jij ooit terug komt bij mij  
Nooit, je zei nooit  
Is dat alles, ja zomaar voorbij 
 
Refrein 
Refrein 
Herhaal laatste zin. 
 


